Jaarverslag 2023
Wie wij zijn

We zijn een groep christenen woonachtig in en rondom de wijk Poelenburg in Zaandam die zich inzetten voor het
welzijn van de wijk Poelenburg en Peldersveld. Dat doen we omdat we geraakt zijn door Gods liefde en omdat we
ons geroepen voelen om tot zegen te zijn van onze medemens.

Team en bestuur

Over dit verslag

We geven u in dit verslag een indruk waar we in 2023 mee bezig zijn geweest, zodat u een beeld krijgt waar we ons
voor in hebben gezet. We verwachten dat u ons enthousiasme proeft en dat het u stimuleert om betrokken te raken
(of te blijven) bij ons werk.

Achtergrondinformatie

Door de vlogs van Ismail llgun werd in 2016 Poelenburg op de kaart gezet. Het is niet zo dat de problemen er
voorheen niet waren. Poelenburg (in mindere mate Peldersveld) heeft een lange geschiedenis als het gaat om
aanvoeren van lijstjes waar je als wijk niet op wil staan (straatvuil, taalachterstand, gebrek aan sociale cohesie, etc.).
Meer dan ooit kreeg door de vlogs van Ismail de problematiek in de wijk een gezicht. De gemeente Zaanstad
realiseerde zich dat zij niet op dezelfde wijze met deze wijk(en) verder kon. Dat heeft tot gevolg gehad dat er vanuit
de gemeente Zaanstad een uitgebreid onderzoek is gekomen met een plan van aanpak voor de gemeente en daaruit
volgend Pact Poelenburg/Peldersveld. We hebben dat ook het afgelopen jaar gemerkt in ons opbouwwerk in de wijk.
Naast het sociaal wijkteam en het jeugdteam is de gemeente Zaanstad één van belangrijkste partners in het
opbouwwerk in de wijk.

De Lobelia

Ook in 2023 hebben we — samen met gemeente Zaanstad- gebruikt gemaakt van het pand aan de Lobeliusstraat 16
(de Lobelia). Evenals voorgaande jaren hebben we hier verschillende activiteiten georganiseerd.



Koffie-inloop

In 2021 zijn we gestart met een koffie-inloop op de zaterdagochtend. Elke zaterdag komt er een trouwe groep
bezoekers met elkaar bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee. Dankzij de trouwe inzet van vrijwilligers
kon dit werk ook in 2023 doorgaan.

Soepuurtje

Juist tijdens de lock-down voelden veel mensen zich eenzaam. Dat gold zeker voor alleenstaande ouderen. Met het
oog daarop is er een soepuurtje op dinsdagmiddag gestart. Het soepuurtje is met name voor een ouderen in de wijk
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Ook het soepuurtje wordt gedragen door een
groep vrijwilligers die koken en door een groep vrijwilligers die op dinsdagmiddag gasten ontvangen.

Meidenclub

Ook de meidenclub maakte de eerste half jaar van 2023 dankbaar gebruik van de Lobelia. Het is regelmatig een
gekrioel van jewelste. De meidenclub was ook in 2023 heel populair. Er moest een stop gezet worden op het aantal
deelnemers om te voorkomen dat de Lobelia overvol zou worden.

Mannengroep

Elke dinsdag kwam de mannengroep samen in de Lobelia om elkaar te ontmoeten bij te praten onder het genot van
een kop koffie en thee. We oefenden spreekvaardigheid en het was tevens een plek waar met elkaar over
verschillende onderwerpen in gesprek gingen.

Nieuw werkveld

De initiatiefnemers van Puur Poelenburg zijn naar Deventer verhuisd. Ze zetten zich daar in voor de kwetsbaren in
samenleving. Hun vertrek betekent niet dat de stekker uit het werk in Poelenburg wordt getrokken. Veel dingen
kunnen doorgaan. Ook de gemeente Zaanstad is bereid om de lopende activiteiten onderdak te blijven geven in de
Lobelia. Het soepuurtje en het koffie-uurtje blijven met dezelfde frequente doorgaan. Ook de maandelijkse
Arabische ontmoetingen (in het Witte Kerkje Oostzaan) worden gecontinueerd. In overleg met het bestuur is
besloten dat ze nog tijdelijk onderdak blijven bij Puur Poelenburg totdat hun missie en visie in Deventer is
uitgekristalliseerd. Dat zal hen in staat stellen om het juiste vehikel te vinden om hun werkzaamheden in Deventer
mogelijk te maken.









